
   

 Staat jouw huis ‘vast’?  
"Luisteren naar wat de Bijbel zegt, Hij alleen wijst ons 
de weg!"Dat zingen we altijd aan het begin van de 
clubavond. Jezus heeft daar ook een verhaal over 
verteld vroeger, het staat in Mattheüs 7.  

Twee mannen bouwen een huis. De eerste man graaft 
een diepe kuil, tot hij bij een rots komt. Dat duurt heel 
lang. Op de rots bouwt hij het huis. Het huis wordt 
heel stevig.  

De andere man bouwt ook een huis. Hij graaft geen 
diepe kuil. De man begint gelijk te bouwen. Op het 
zand legt hij stenen naast elkaar. De muren worden 
steeds hoger. Het huis is snel klaar. 

Op een dag gaat het regenen en heel hard waaien. De 
wind blaast tegen de huizen. Maar het huis op de rots 
blijft stevig staan. De man heeft het huis goed 
gebouwd. Wat gebeurt er met het huis op het zand? 
De regen spoelt het zand onder de muren weg. De 
muren vallen om en het dak stort in. Het huis was niet 
stevig op de rots gebouwd.  

Wat wil Jezus jou leren? Wie naar Hem luistert, is als 
de wijze man, die zijn huis op de rots bouwde. Wie niet 
naar Hem luistert, is als de dwaze man die zijn huis 
bouwde op het zand. Dan loopt het niet goed af. Staat 
jouw huis vast op Jezus, de Rots?  

 

 



 

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

M P U W W I L G E S O O N C H 

I R E E D E I N Z N N E D E H 

E M O I E L A O V G T L Z O G 

T O O T D K R E E R O P D E D 

S E A A S G I L O R D E V N R 

A C Z N E L U T B G C A I T E 

V Z Q L I K S P O V A W L K G 

Y I O G K N S M U R E G Z I E 

F O V I I B D C W J Z I K E N 

S Z G Z A N D A E K R K L T R 

N E V A R G T Y N A U I S I Q 

N E T E I N E G A L O R Y S G 

K J K C E K M L E I H Y O Q Z 

P S Q G W P K G Y X Q N S T B 

X S I U H R Q Q Z O E K E N S 

 

 
 
 
      

 

 

     vrijdag 2 maart vakantie! 

     vrijdag 9 maart weer club 

     vrijdag 18 mei Pinksterbijeenkomst 

     17 tot 20 juli Bijbel Vakantie Week 

 

 
Kun jij deze woorden 
vinden in de puzzel? 
 

 huis  
 bouwen  
 rots 
 zand 
 graven 
 zoeken 
 diep 
 zorgeloos 
 klaar 
 genieten  

 
Wat is de oplossing? 
 
__ __   __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
__ __   __ __   __ __ __ __ __ , 
 
__ __ __ __   __ __ __   __ __ 
 
__ __  __ __ __ __ __  
 
 
 
 
 
 
 
 

 storm 
 wind 
 regen 
 gevaar 
 instorten 
 vast 
 onveilig 
 veilig 
 ongelukkig 
 gelukkig 

Puzzel 


